
Protestantse gemeente Het Vierkant 
 

Zondag 14 september 2025 - 10:00 uur  

Startdienst in Wognum 
 

Het jaarthema is VERWONDERING 
‘Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger ds. Marianne Gaastra 

Ouderling Arienne Brinkman 

Diaken  Lammy Taanman 

Lector  Koos Taanman 

Organist Arjen de Boer 

 

 

Met medewerking van de 4Cantorij o.l.v. Joost vd Kooij. 

 

Deze dienst is voorbereid door de taakgroep Vieringen. 
[Joost, Bernice, Lammy, Arienne, Marianne en Esther] 

 
Liturgisch bloemstuk: Roel Brinkman 

 



 

  



 

Dit is de dienst waarin   

Esther Jeunink als pastor wordt verbonden aan onze gemeente  

en waarin 

Rens Opbroek, Peter van der Molen,  Ariënne Brinkman en Tiny Irgolitsch als 

ambtsdragers worden herbevestigd 

 en waarin  

we afscheid nemen van Ton Novotný en Lammy Taanman-Vriesinga als 

diakenen 

 
 

Voor de dienst verzamelen we de bloemen die iedereen heeft meegenomen. 
Zij vormen samen een bloemstuk dat de veelkleurigheid van onze gemeente 

symboliseert.  

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Themalied voor het komende seizoen – Lied 691 
Cantorij vers 1. Samen vers 2 en 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 De Geest van God is als een vuur, 

als vlammen felbewogen, 

verterend wat aan onrecht leeft, 

een gloed vol mededogen. 

Een vonk van hoop in onze nacht, 

een wenkend licht dat op ons wacht, 

een warmte in hart en ogen. 

 

3 In stilte werkt de Geest van God, 

stuwt voort met zachte krachten, 

een wijze moeder die ons hoedt, 

een bron van goede machten. 

Zij geeft ons moed om door te gaan, 

doet mensen weer elkaar verstaan, 

omgeeft ons als een mantel. 

 

 

Drempelgebed en aansteken van de Tafelkaarsen 
 

Voorganger God die van mensen houdt, wij leggen onszelf 

aan U voor met alles wat ons bezighoudt, met 

alles wat ons lukt en alles waarin wij falen. Help 

ons ons leven opnieuw te bezien in het licht van 

uw heil. 

Gemeente GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN EN 

ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN.  

AMEN 

  

We zingen samen Lied 948 

 



 

 
2 om in te schuilen, dat wij leven 

al zijn wij dood, zo dood als as. 

Laat ons er zijn, een eeuwig even, 

laat ons er zijn met U die was, 

 

3 die is, die komen zal ten laatste, 

ten eeuwigste. Kom niet te laat! 

Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 

Kom dan, wij zijn ten einde raad. 

 

We steken de kaars aan met in onze gedachten het geweld 

en het lijden dat waar ook ter wereld plaatsvindt. 

 

Hiermee spreken wij uit dat wij deze nood voorleggen aan God.  

En dat wij het loflied – tegen alles in - blijven zingen.  

 

Loflied – Lied 655 
Cantorij vers 1. Gemeente vers 2 en 3. Cantorij vers 4. Gemeente vers 5. 

 

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wonderen om u heen. 

 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

 

3 Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

4 De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 



 

5 Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

Afscheid van Lammy en Ton 

 

Jullie hebben je de afgelopen jaren ingezet voor de diaconie.  
 

Wij laten jullie gaan en zeggen jullie dank voor de overtuiging, de 

inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in Christus’ kerk hebt 

vervuld.  

Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat 

vertrouwelijk jullie ter kennis is gekomen geheim zal blijven ook 

na jullie afscheid. 

 

Herbevestiging Rens, Peter, Arienne en Tiny 

 

Arienne, Rens, Tiny en Peter, jullie hebben je bereid verklaard de 

komende jaren opnieuw zitting te nemen in de kerkenraad als 

ambtsdrager.  
 

Ik vraag jullie nu:  

Wil je je taak naar eer en geweten vervullen?  

Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt verteld?  

Wil je mee leiding geven in een dienende stijl?  

Met oog voor de situatie waarin mensen verkeren, hun vreugde en 

hun verdriet.  

En wil je in alles steeds weer vertrouwen op God?  

Wij allen leven binnen het krachtenveld van zijn liefde!  
 

Arienne, Rens en Peter, Tiny wat is daarop jullie antwoord?  

JA  
 

God neemt je in dienst met je talenten en je beperkingen.  

Hij geeft je moed en kracht je taak te volbrengen.  

Als leden van de kerkenraad staan we elkaar bij.  
 

En weet dat de leden van deze gemeente dankbaar zijn voor allen 

die hun energie geven om Het Vierkant in stand te houden en op 

te bouwen.  

Wees gezegend in je werk, door God – Vader, Zoon en Heilige 

Geest!  

Amen. 

 



 

Lied 992 
Cantorij vers 1. Samen de andere verzen. 

 

1 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen 

en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

 

2 Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen 

en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

 

3 Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken 

en delen 

als ons is voorgedaan? 

 

4 Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen 

en omzien 

naar alles wat er leeft. 

 

Verbintenis van Esther als pastor aan de protestantse 

gemeente Het Vierkant.  

 

Als het hoofd van de kerk zorgt Christus voor zijn gemeente op 

aarde. Daarvoor neemt Hij mensen in dienst. De apostel Paulus 

wijst daarop, met de woorden: … Hij is het die apostelen heeft 

aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en 

leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. 

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Als de goede 

herder zorgt Hij voortdurend voor zijn kudde en stelt Hij herders 

aan om in zijn naam op de schapen te passen.  

Jij bent nu geroepen om herderin van deze gemeente te zijn.  

 

Wil je je taak naar eer en geweten vervullen?  

Beloof je geheim te houden wat je in vertrouwen wordt verteld?  

Wil je mee leiding geven in een dienende stijl?  

Met oog voor de situatie waarin mensen verkeren, hun vreugde en 

hun verdriet.  

En wil je in alles steeds weer vertrouwen op God?  

Wij allen leven binnen het krachtenveld van zijn liefde!  



 

 

Esther, wat is daarop je antwoord?  

JA  

 

God neemt je in dienst met je talenten en je beperkingen.  

Hij geeft je moed en kracht om je taak te volbrengen.  

 

En weet dat de leden van deze gemeente dankbaar zijn voor allen 

die hun energie geven om Het Vierkant in stand te houden en op 

te bouwen.  

Wees gezegend in je werk, door God – Vader Zoon en Heilige 

Geest!  

 

Gemeente, dit is uw pastor. Belooft u Esther als herder en leraar 

liefdevol in uw midden te ontvangen, haar hoog te houden in haar 

kerkenwerk , haar te dragen in uw gebeden, te omringen met uw 

meeleven en met haar mee te werken in de dienst aan onze God? 

Wat is daarop uw antwoord?  

GEMEENTE: JA, VAN HARTE! 

Amen. 

 

Esther vertelt iets over zichzelf en haar werk in onze 

gemeente 

 

Lied 833  
We zingen de tekst 3 keer. De cantorij start en zingt 1x, daarna 2x samen. 

 

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 

Inleiding op het thema 

 

 

VERWONDERING 

 
'Kijk! Laat je verrassen door het werk van Gods Geest'. 

 

 

 

Schriftlezing uit Handelingen 8: 26-40 uit de Groeibijbel  
 

Een doop langs de weg. 

 



 

Korte inleiding op de HEILIGE CHAOS 
 

De Heilige Chaos, duurt 20 minuten. In ‘gewone’ kerkdiensten houdt de 

voorganger op dat moment een overdenking. Bij de Heilige Chaos mag je 
juist rondlopen en op verschillende plaatsen iets doen wat je aanspreekt. Dat 
gedeelte, de Heilige Chaos, is wat we nu gaan doen. Je kunt kiezen uit 
verschillende activiteiten. Cross-overs zijn toegestaan, maar denk aan de 
tijd. Vlak voor het eind van de heilige Chaos, krijg je een klein briefje waarop 
je kort kunt zeggen wat je ‘meeneemt’ van deze Heilige Chaos. Dit briefje 

bevestig je op het clipje op de liturgische tafel. Aan het begin klinkt muziek. 
Het einde van de Heilige Chaos wordt ook met muziek aangegeven. Je rondt 
af waar je mee bezig bent en komt terug in de kerkzaal.   
 

A. Achterzaal. Met elkaar in gesprek. Op een tafel liggen de 
gespreksvragen klaar. Hier kun je een keuze uit maken of zelf een 
onderwerp kiezen dat je met elkaar wilt bespreken n.a.v. het thema: 

Verwondering.  
 

Gespreksvragen:  
1. Herken je bij jezelf de reactie van de “minister van financiën” uit 

Ethiopië? Met andere woorden: Snap je ook wel eens niets van wat je in 
de bijbel leest? Kun je daarvan voorbeelden noemen?  
2. Wie vraag jij om hulp als je ergens niet uitkomt?  
3. De tekst die de minister leest is van Jesaja (midden en eind van het 

verhaal). Wat heeft die tekst jou te zeggen? 
4. Filippus vertelt wie Jezus voor hem is. Wie is Jezus voor jou? 
5. In dit verhaal wordt een tekst uit Jesaja gelezen. Welke bijbeltekst, of 

welk bijbelverhaal verwondert jou?  
6. Hoe zie jij de werking van Gods Geest in jouw eigen leven of in dat van 
anderen?  
7. Heb je zelf een vraag die je met anderen wilt bespreken? 

     
B. Kerkzaal. Stille plek. Hier kun je: 

* Rustig zitten en mediteren  
* Een kaarsje branden. 

* Het Vierkantboek lezen. En eventueel er zelf een tekst voor schrijven.  
Het Vierkantboek is een boek waarin mensen van de gemeente een 
persoonlijk verhaal hebben geschreven. Om elkaar beter te leren kennen. 
Om meer verbinding met elkaar te ervaren.  
* Gebeden maken voor de voorbeden. Je kunt op de briefjes die hier 

liggen gebeden schrijven. Persoonlijke gebeden of gebeden voor de 
wereld. Misschien helpt het als je eerst naar de stilte-ruimte in de 
kerkzaal gaat. Gebeden die later in de viering worden uitgesproken kun je 
in het mandje leggen.  

 

C. Consistorie.  
* Een gedicht schrijven over iets waar jij je over verwondert. Bijvoorbeeld 

in de vorm van een ELFJE: 



 

Een ELFJE is een gedicht van vijf regels. Die regels bestaan uit: één 
woord, twee woorden, drie woorden, vier woorden en dan weer één 
woord. Samen zijn dat de elf woorden van het elfje. Je roept er een 

bepaalde sfeer mee op. Een voorbeeld: 
 

Verwondering. 
Hoe bijzonder: 

leven dood leven 

een cirkelgang gedragen door 
God 

 

Het lijkt wel poëzie, misschien is het dat ook wel. Speel er mee. Het 

onderwerp is vrij, de vorm niet.  
 
Na 20 minuten komen we weer bij elkaar. Let op de muziek! 

Gezamenlijke reflecties.  
 
 

Wij gedenken 

 

 

 

 

Zijn naam krijgt een plaats aan de Levensboom 

 

 

 

Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader  

 

Mededelingen door de ouderling van dienst, aankondiging van 

de collecte en inzameling van de gaven 

 

 

Slotlied – We zingen samen Lied 704 

 

1     2 

Dank, dank nu allen God  Die eeuwig rijke God 

met hart en mond en handen, moog ons reeds in dit leven 

die grote dingen doet  een vrij en vrolijk hart 

hier en in alle landen,  en milde vrede geven. 

die ons van kindsbeen aan,  Die uit genade ons 

ja, van de moederschoot,  behoudt te allen tijd, 

zijn vaderlijke hand   is hier en overal 

en trouwe liefde bood.  een helper die bevrijdt. 

 

Pieter Hendrik Schalkwijk 
 

15-07-1940   ~   26-08-2025 

 



 

3 

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 

 

Wegzending 

 

Dat we de verwondering die we hebben ervaren in deze viering, 

kunnen zien als de kracht van het werk van Gods Geest. 

 

Zegen 

 

God is voor je om je een weg te bereiden. 

Naast je om je mensen te geven die je vasthouden in tijden van 

verdriet en rouw. 

Onder je om je te dragen in tijden van moedeloosheid. 

Bij je om je te vullen met vrede en kracht. 

Met je als een steun in je rug, als de grond onder je voeten, als 

het vuur in je hart. 
 

Moge het zo zijn! 

 

 

 

  2x 

 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

_______________________ 

 



 

Collecte in de kerk en digitaal 
 

De diaconale collecte is vandaag bestemd voor ons jaardoel De 

Bloeituin. 

 

De banknummers van de diaconie en de kerk zijn: 

Diaconie:  NL68 RABO 0373 7489 49 

Kerk:   NL09 RABO 0371 6060 20   
 

Deze nummers zijn ook te vinden in het Klankbord en op de website 

van de kerk [www.pg-hetvierkant.nl]. 
 

U kunt ook gebruikmaken van de QR-codes hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Volgende diensten 
 

* Zondag 21 september om 10.00 uur in Sijbekarspel. 

Voorganger is pastor Esther Jeunink. 

De diaconale collecte is bestemd voor het Straatpastoraat Hoorn 

e.o. 

 

* Zondag 28 september om 10.00 uur in de Hiëronymuskerk. 

Oecumenische Vredesdienst. 

Voorgangers Ina Broekhuizen-Slot en Trudy Breeuwsma. 
 

 
De reguliere diensten van Het Vierkant worden in de maand september 
om 10.00 uur NIET rechtstreeks uitgezonden door Sweelinck-TV maar 
wél ‘s avonds om 19.00 uur herhaald. 

 

 

 

  



 

 
 

Kom in beweging voor De Bloeituin 
 

Op zondag 21 september gaan we wandelen voor ons jaardoel.  

Doet u mee?  
 

Meld u dan aan bij Lammy 0229-271290 of mail naar 

diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com.  

U kunt ook een van ons aanschieten bij de 

koffie na de dienst. Vergeet niet uw 

telefoonnummer erbij te vermelden! 
 

Aanmelden kan t/m vrijdag 19 september. 

Deelname €6,50. 
 

De wandeling in het gebied Dwaalpark/De Hulk in Hoorn duurt 

ongeveer een uur.  

We verzamelen vanaf 14.00 uur op de parkeerplaats De Hulk aan de 

Zesstedenweg.  

We sluiten af – voor wie dat wil - met  koffie of thee bij restaurant  

‘De Overkant’. 
 

Tot ziens op 21 september - [reservedatum 28 september] 

 

  



 

 
 
Filmavond  
 

Taakgroep Diaconaat organiseert een filmavond op woensdag  
1 oktober in de kerk van Wognum.  
De opbrengst gaat naar ons jaardoel DE BLOEITUIN. 
 

De film Lion verhaalt over het 
Indiase jongetje Saroo dat met zijn 
oudere broer meegaat naar een 
station, waar de twee van elkaar 
gescheiden raken en de 5-jarige 
Saroo per ongeluk meereist  met 
een trein. Die voert hem helemaal 
naar Calcutta waar hij vervolgens moet zien te overleven. 
Later, als succesvolle dertiger met lieve adoptieouders en een leuke 
vriendin, begint hij te worstelen met zijn verleden. Hij start daarom 
met behulp van zijn laptop, Google Earth en wat flarden aan 
herinneringen een obsessieve zoektocht naar zijn familie. 
De film is gebaseerd op het boek dat Saroo over zijn leven heeft 
geschreven.  
 

Het programma. 
Inloop 19.00 uur. Start film 19.30 uur.  
Entree €7,50. Betalen na afloop van de film.  
Laat ons weten met hoeveel personen u de avond wilt bijwonen, met 
vermelding van uw telefoonnummer. 
Opgave bij Lammy Taanman 0229-271290.  
Of u mailt naar diaconaat.pknhetvierkant@gmail.com.  
U kunt ook een van de mensen van de taakgroep aanschieten bij de 
koffie na de dienst.                                                       
 
Tot ziens op 1 oktober. 
 
  



 

 
CD-presentatie en orgelbespeling historisch orgel in 

Wognum  
  

 Liefhebbers van muziek kunnen hun hart ophalen: op 

zaterdagavond 27 september vindt er in de kerk van Wognum een 

bijzondere muzikale avond plaats.  

Organist Dick Koomans presenteert dan zijn nieuwe CD, getiteld  

̒Metamorfose’ die volledig gewijd is aan het karakteristieke orgel van 

deze kerk.   

  

De avond begint om 20:00 uur en de 

inloop en ontvangst met koffie is 

vanaf 19:30 uur. Er zal deze avond 

muziek worden gespeeld die ook op 

de CD te horen is.  

De CD vormt een klankdocument 

van hoe het orgel er nu bij staat, 

maar biedt ook een knipoog naar de 

muzikale transformatie die het te 

wachten staat. Deze avond geeft 

namelijk ook een inkijkje in de 

toekomst van dit instrument.  

 

De CD-presentatie en orgelbespeling vormen het startpunt van de 

kortgeleden opgerichte Stichting Mitterreither orgel Wognum.  

 

Er zal een toelichting worden gegeven op de plannen om het 

historische orgel uit te breiden met een ‘vrij pedaal’.  

 

U bent van harte welkom! 


